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DAVID PEFKO (1983) debuteerde in 

2009 met de roman Levi Andreas. In 

2011 verscheen zijn tweede roman, 

Het voorseizoen, waarvoor hij de 

Gouden Boekenuil en de Inktaap in 

ontvangst mocht nemen. In 2017 ver-

scheen zijn alom geprezen roman Daar 

komen de vliegen. Pefko publiceerde 

onder meer verhalen en columns in 

Tirade, Hollands Maandblad, Das Maga-

zin, De Morgen en NRC.

N O V E M B E R / 7  /  R O M A N

Tijdens een eindeloze zomervakantie in het jaar voor de millenniumwis-

seling maken we kennis met de vijftien- en zestienjarige Ze’ev en Levi 

Maxilari, die samen met hun moeder in het chicste gedeelte van Amster-

dam-Zuid proberen te overleven. Omgeven door de weelde en rijkdom 

van anderen dromen de broers op een bankje in het Vondelpark over hun 

toekomst en smeden ze de grootste plannen, terwijl bij hen thuis al jaren 

een oorlog woedt waarin schuldeisers de deur platlopen en hun moeder 

haar bed niet meer uit wil komen. Als de broers een vakantiebaantje 

krijgen aangeboden bij de mysterieuze juwelier Silbernberg verandert hun 

vakantie in een onverwachts avontuur. Op het moment dat ze tijdens het 

ordenen van zijn administratie op een blinkende, schitterende en tegelijk 

bloederige geschiedenis stuiten, die diep verscholen ligt in de archiefkast 

van de juwelier, voelen ze direct dat niets meer hetzelfde zal zijn. Als de 

juwelier dan ook nog eens grote plannen met ze blijkt te hebben – onvoor-

stelbaar grote plannen naar later zal blijken – begint alles vormen aan te 

nemen die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden.

De Gebroeders Maxilari

DAV I D  P E F KO

Over Daar komen de vliegen:
‘Voortreffelijke roman, vooral 

in sprekende details, in 
psychologie en plot. Ontzettend 

knap gedaan.’

TROUW

‘Een roman zoals je ze zelden 
leest in de Nederlandse 

literatuur.’

DE MORGEN

‘Een roman die je omsluit als 
warm badwater.’

KNACK

‘À la great American novel, in de 
traditie van Jonathan Franzen 

of Philip Roth.’

DE VOLKSKRANT
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Over Het voorseizoen:
‘Een genadeloze tijdsgeest, 

ijzingwekkend, spannend en vlijmscherp 
neergezet in een zinderende stijl.’

JURYRAPPORT DE GOUDEN BOEKENUIL



Van de winnaar van 
de Pulitzerprijs en 
auteur van De uren: 

een zinderende nieuwe 
roman over een familie 

die het verstrijken 
van de tijd tracht te 
trotseren terwijl de 

wereld plots verandert
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Inger Limburg
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MICHAEL CUNNINGHAM (1952) is een 

van de grootste schrijvers van onze 

tijd. Hij werd wereldberoemd met zijn 

bestsellers Bloedverwanten, Huis aan 

het einde van de wereld, De uren, Stra-

lende dagen en Bij het vallen van de 

avond. Voor De uren ontving hij zowel 

de Pulitzerprijs als de PEN/Faulkner 

Award. Het boek werd tevens verfilmd 

met onder anderen Meryl Streep en 

Nicole Kidman in de hoofdrollen.

N O V E M B E R / 1 1  /  R O M A N

5 april 2019. In een knus rijtjeshuis in Brooklyn wordt het schommelende 

huwelijk van Dan en Isabel in evenwicht gehouden door Isabels jongere 

broer Robbie. Robbie, de verloren ziel van de familie, die nog steeds op zol-

der woont; Robbie, die zich na de zoveelste gefaalde relatie verliest in het 

verzonnen leven van zijn online alter ego; Robbie, wiens naderende vertrek 

de familie dreigt op te breken.

5 april 2020. De wereld gaat in lockdown en het rijtjeshuis lijkt steeds meer 

op een gevangenis. De zesjarige Violet wil het gezin koste wat het kost 

beschermen, maar de elfjarige Nathan weigert zich aan de regels van zijn 

zusje te houden. Inmiddels communiceren Isabel en Dan alleen nog maar 

in boze zuchten en is de geliefde Robbie gestrand in IJsland, alleen in een 

hutje in de bergen met zijn gedachten en zijn geheime leven op Instagram.

5 april 2021. Nu het gevaar in de buitenwereld is geweken, moet de familie 

een nieuwe werkelijkheid onder ogen komen. Wat hebben ze geleerd? Wat 

hebben ze verloren? Maar vooral: hoe moeten ze nu verder?

Dag is een meesterlijke familiesaga over overlevingskracht en standvastig-

heid, over verlies en liefde en over hoe mensen die het dichtst bij je staan 

toch heel ver weg kunnen voelen.

Dag

M I C H A E L  C U N N I N G H A M

VAN DE AUTEUR  
VAN DE UREN, MEER 

DAN 50.000 EXX.  
VERKOCHT
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‘Pijnlijk meeslepend 
(...). Het verhaal leest 
zo ontzettend mooi dat 
je de dag wilt stilzetten 
en het boek en de 
personages nooit wilt 
laten gaan.’

COLUM MCCANN, NEW YORK 

TIMES-BESTSELLERAUTEUR 

VAN LAAT DE AARDE DRAAIEN

‘Michael Cunningham is de 
eeuwige meester van het 
weergeven van het alledaagse 
met een diepgaand en 
weloverwogen oog voor de 
menselijke zwakte. (...) Wat 
een verbluffende prestatie.’

OCEAN VUONG, NEW YORK TIMES-

BESTSELLERAUTEUR VAN OP AARDE 

SCHITTEREN WE EVEN

‘Cunningham is een van de 
grote Amerikaanse schrijvers 

en dit is weer een meesterwerk. 
(...) Het doet wat alleen goede 

boeken kunnen doen. Lees het 
en laat het je veranderen.’

ANDREW SEAN GREER, 

PULITZERPRIJSWINNENDE AUTEUR VAN 

DE GLORIEUZE REIS VAN ARTHUR LESS

‘In Dag komt Michael Cunninghams 
gave om memorabele personages 

te creëren, om alle vreemdheid 
en schoonheid van de wereld op 
te merken en om onverbiddelijk 

doch teder over liefde en verlies te 
schrijven tot zijn recht.’

COLM TÓIBÍN, NEW YORK TIMES-

BESTSELLERAUTEUR VAN DE TOVENAAR



Er zijn boeken 
die je tijdens het 

lezen weglegt 
om aan je eigen 
pad te denken. 
Ze doen je ziel 

ontwaken. Deze 
roman neemt 

je mee naar de 
plek waar je zou 

moeten zijn



Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 384 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 5403 5

ISBN e-boek 978 90 446 5404 2

NUR 301

Verschijnt oktober

• Backcards

• Posters

• Ansichtkaarten

KADER ABDOLAH (Iran, 1954) is niet 

alleen de schrijver van grote romans 

als Het huis van de moskee, Salam 

Europa! (longlist ECI Literatuurprijs 

2017) en Op zoek naar Ramona, maar 

ook de vertaler en bezorger van grote 

klassieke meesterwerken uit de 

wereldliteratuur, zoals De Koran, 1001 

nacht en Wat je zoekt, zoekt jou, die in 

Nederland heel succesvol waren.

O K T O B E R / 1 5  /  R O M A N

Kader Abdolah wil terug naar huis, het is genoeg geweest. Maar terugkeren 

is onmogelijk: in Iran zal hij worden gearresteerd. Met een vals paspoort 

en onder een andere naam weet hij op sluwe wijze via Iraaks Koerdistan 

zijn vaderland binnen te komen en hij bereikt zijn ouderlijk huis, hoog in 

de bergen; maar zijn moeder, die alles is vergeten, herkent hem niet.

Kader Abdolah is terug, maar nu hij daar eenmaal is, komt hij erachter dat 

hij zich heeft vergist. Zijn ouderlijk huis was niet de plaats waarnaar hij 

verlangde: die plaats was nog onbereikbaarder dan hij dacht.

Wandelend door de bergen en langs ravijnen komt hij terecht in het oude 

observatorium van de familie. Daar hebben zijn voorvaderen met zelfge-

maakte telescopen de hemelen door de eeuwen heen geobserveerd. De 

schrijver neemt ons met die telescopen mee naar ons oorspronkelijke 

thuis, naar de plek waar we allemaal vandaan komen. Ook richt hij zijn 

kijker op de steden van het vaderland, waar vrouwen in opstand zijn geko-

men tegen de geestelijke macht.

Met Voordat het laat wordt snijdt Kader Abdolah een belangrijk thema 

van deze tijd aan. Het is een boek dat alleen hij kon schrijven. Dit werk is 

opnieuw het bewijs van zijn enorme literaire verbeeldingskracht.

Voordat het laat wordt

K A D E R  A B D O L A H
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Over Wat je zoekt, zoekt jou:
‘Kader Abdolah duwt de deur naar de Perzische cultuur  

steeds een stukje verder open.’

ARIEJAN KORTEWEG, DE VOLKSKRANT

‘Abdolah spreekt over Rumi als de Shakespeare  
van de oosterse wereld.’

SOMAJEH GHAEMINIA, TROUW

‘Abdolah reconstrueerde Rumi’s levensloop. En dat doet de 
auteur op de voor hem bekende manier: kort maar krachtig en 

in beeldend Nederlands.’

LIES SCHUT, DE TELEGRAAF



Er begonnen tieners te verdwijnen.
Cecily hoorde er voor het eerst van toen een van de jongens van Chin plotseling weg was, 
de middelste van vijf uit de kluiten gewassen broers met een laag voorhoofd en brede 
schouders – Boon Hock, Boon Lam, Boon Khong, Boon Hee en Boon Wai heetten ze, maar 
hun moeder noemde ze allemaal Ah Boon, en de jongens moesten dan zelf maar uitvissen 
wie ze bedoelde. Tijdens het Britse bewind waren de Chins berucht om hun geld en hun 
wreedheid. Je zag ze vaak in een kringetje achter hun protserige bruin-met-goud geverfde 
huis staan. Dan bogen ze zich bijvoorbeeld met z’n allen over een huisknecht heen, waar-
bij een van de jongens een zweepje vasthield, en telkens als dat ding de huid van de knecht 
raakte, glinsterden hun ogen van opwinding. Toen de Japanners kwamen, vlak voor 
Kerstmis 1941, deden de broers heel uitdagend tegen hen: ze keken de patrouillerende 
Kenpeitai-soldaten dreigend aan en bespogen ze als ze te dichtbij kwamen. Op een dag 
was de middelste van hen, Boon Khong, ineens spoorloos verdwenen, alsof hij er nooit was 
geweest. En zo waren er ineens nog maar vier broertjes Chin in plaats van vijf.
De buren van Cecily vroegen zich af wat er met de jongen was gebeurd. Volgens mevrouw 
Tan was hij gewoon weggelopen. Puan Azreen, die alles altijd heel somber inzag, vreesde 
dat de jongen in een gevecht verwikkeld was geraakt en ergens in een rioolput lag, waarop 
alle buren angstig in de putten tuurden als ze boodschappen gingen doen, bevreesd over 
wat ze aan zouden treffen. Andere moeders spraken er hoofdschuddend over: zo loopt 
het af met dat soort bullebakken, misschien had iemand gewoon genoeg van hem. Cecily 
hield de moeder van de Chins goed in de gaten. Stond ze bij de deur te wachten op nieuws 

over haar zoon? Gedroeg ze zich angstig en hysterisch, wat je in zo’n geval van een moeder 
zou verwachten? Maar mevrouw Chin en de andere gezinsleden bleven binnen en spraken 
met niemand. En de enkele keer dat ze zich wel op straat vertoonden, schermden de vier 
jongens hun doodsbleke ouders af, als een muur van spieren en pezen, zodat niemand ze 
kon zien.
Cecily was mevrouw Chin maar één keer tegengekomen, ’s ochtends heel vroeg in de 
toko. Mevrouw Chin stond met een betraand gezicht naar een zak inktvishapjes te kijken. 
Cecily was onder de indruk van de rust die ze uitstraalde: geen gesnik, geen schokkende 
schouders, alleen vochtige wangen en ogen.
‘Zo staat ze hier al vijf minuten,’ zei Tante Mui, de vrouw van de eigenaar. Ze was duidelijk 
blij dat ze dit interessante nieuws met iemand kon delen.
Een paar weken later waren de jongens van Chin geen gespreksonderwerp meer, want er 
waren geen tekenen van rouw meer te bekennen en er kwamen ook geen roddels meer los. 
Al snel waren de buren zelfs vergeten om welke broer het ook alweer precies ging.
Daarna volgden de verdwijningen elkaar in snel tempo op. De magere knaap die de 
begraafplaats bijhield en van wie Cecily zeker wist dat hij de op de graven gelegde bloe-
men wegnam en op de markt verkocht. De mollige jongen achter de toko die zijn gezicht 
vuilmaakte en door de onderkant van zijn broekspijpen dicht te knopen deed alsof hij 
invalide was, en zo om geld zat te bedelen. Die enge jongen die een keer gesnapt was toen 
hij in de wc’s van de meisjesschool stond te gluren. Allemaal rotjongens, vonden Cecily en 
haar buren. Misschien was het gewoon hun verdiende loon.

Bintang, Kuala Lumpur
Februari 1945
Maleisië onder Japanse bezetting

F R A G M E N T U I T D E STO R M VAN O N S B ESTA AN  VA N VA N E S S A C H A N
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VANESSA CHAN is geboren en geto-

gen in Maleisië. Haar korte verhalen 

verschenen onder andere in Electric 

Lit, Kenyon Review en Ecotone. Ze 

heeft meerdere academische prijzen 

ontvangen en de Bread Loaf- en Tin 

House Writers’-conferenties bijge-

woond. De storm van ons bestaan is 

haar debuutroman.

Een groots Maleisisch 
familieverhaal waarin één moeder 

het lot van een heel land bepaalt

 J A N U A R I /  1 9  /  R O M A N

Maleisië, 1945. Cecily Alcantara’s vijftienjarige zoon Abel is verdwenen, 

haar jongste dochter Jasmin zit opgesloten in een kelder om dwangarbeid 

in een militair bordeel te ontlopen en haar oudste dochter Jujube wordt 

met de dag bozer terwijl ze dronken Japanse soldaten in een theehuis 

moet bedienen.

Cecily weet twee dingen zeker: dit is haar schuld en haar familie mag nooit 

achter de waarheid komen.

Tien jaar geleden leek de toevallige ontmoeting met de charmante gene-

raal Fujiwara het antwoord op Cecily’s gebeden. Eindelijk kon ze ontsnap-

pen aan haar leven als huisvrouw van een lage bureaucraat in het door de 

Britten gekoloniseerde Maleisië. Generaal Fujiwara liet haar kennisma-

ken met een leven vol spionage, waarin ze droomde van een ‘Azië voor de 

Aziaten’. Wat ze niet wist was dat ze de wrede Japanse bezetters haar land 

binnen zou loodsen.

Nu de oorlog zijn hoogtepunt bereikt, wordt Cecily achtervolgd door de 

allesbeslissende keuzes die ze tien jaar geleden maakte.

De storm van ons bestaan is een duizelingwekkend verhaal over de ver-

schrikkingen van oorlog, de beladen relatie tussen de gekoloniseerden en 

hun onderdrukkers en de dunne scheidslijn tussen goed en kwaad als je 

leven op het spel staat, verteld vanuit het perspectief van vier onvergete-

lijke personages.

De storm van ons bestaan

VA N E S S A  C H A N

VERSCHIJNT IN  
TWINTIG TALEN
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G‘Vanessa Chans betoverende debuutroman (...) onthult 

een verborgen geschiedenis zoals alleen fictie dat kan: de 
alledaagse verlangens van mensen die een meedogenloze 

bezetting moeten overleven, kinderen die het onvoorstelbare 
proberen te begrijpen, en de zoektocht naar liefde. Ik zal dit 

boek nooit vergeten.’

JESSAMINE CHAN, NEW YORK TIMES-BESTSELLERAUTEUR VAN  

DE SCHOOL VOOR GOEDE MOEDERS
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ALBAN MIK (1990) promoveert aan de 

Universiteit Leiden, waar hij momen-

teel werkt aan een proefschrift over de 

Nederlandse ‘founding father’ Gijsbert 

Karel van Hogendorp. Tegen beter 

weten in is zijn literaire debuut.

J A N U A R I /  2 0  /  L I T E R AT U U R

Een jongen duwt iemand voor de metro, maar was dat wel zijn eigen idee? 

Cornelisse doet zijn gelukstrui niet aan, met alle gevolgen van dien. Een 

oude vrouw zorgt al jaren voor haar gehandicapte zus, maar doet ze dat 

uit de goedheid van haar hart? Na een spannende nacht met ongewenste 

gevolgen zoekt een man naar antwoorden, moederziel alleen, in een mooi, 

maar niet bijzonder mooi provinciestadje. Een vrouw denkt dat ze achter-

volgd wordt, maar is dat ook zo?

Wanneer ben je ergens verantwoordelijk voor? Wanneer heb je ergens 

schuld aan? Wanneer ben je dader, slachtoffer of misschien wel allebei? 

In veertien korte verhalen onderzoekt Alban Mik de dubbelzinnigheid 

van schuld. Tegen beter weten in is een grappig en tegelijk confronterend 

debuut dat de minder mooie kanten van de mens op originele wijze bloot-

legt.

 

Tegen beter weten in
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Een ver 
hedendaa 
schijnt op  

wie is schul 

halenbundel die een 
gs en verrassend licht 
 de eeuwenoude vraag:  
dig en wie moet boeten?



De alom bejubelde, grootse 
roman van Lanoye, nu als 

feestelijke paperbackeditie ter 
ere van zijn 65ste verjaardag

‘De draaischijf is ontluisterend, rijk, theatraal, soms grappig, 
verschrikkelijk. Tot de laatste pagina word je meegesleept, 

allemaal na die machtige openingszin.’

DE TIJD *****

‘Lanoye houdt het onderwerp dicht bij zichzelf: het theater en de 
onvermijdbare politieke verantwoordelijkheid van de kunstenaar.’

DE STANDAARD *****

‘Het barst van de retorisch begaafde cliffhangers, de sappige 
en smeuïge bewoordingen, feestelijk bombastisch – en ook niet 
té veel. Het meesterlijke eindspel maakt van De draaischijf een 

wurgende roman.’

NRC

‘Een schitterende liefdesverklaring aan het toneel, de letteren en 
Antwerpen. Maar boven alles pure schrijfkunst.’

HET PAROOL

‘Meesterlijk. De draaischijf biedt toegang tot het hoofd en de 
wereld van het soort persoon waarop elke bureaucratie gedijt.’

CUTTING EDGE *****
Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 5483 7

Verschijnt september

LUXE 
BUIKBAND 

MET QUOTES



Een ode aan de 
oermoeder van 
de Nederlandse 

feministische 
literatuur
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HANNES MEINKEMA (1943-2022), 

pseudoniem van Johanna Maria Jelles 

(Hannemieke) Stamperius, was een 

Nederlands schrijfster, feminist en 

literatuurwetenschapper. Na haar 

literaire debuut De maaneter (1974) 

publiceerde ze tal van romans, ver-

halenbundels, gedichten en bloem-

lezingen. In 1989 ontving ze de Annie 

Romeinprijs voor haar hele oeuvre.

‘Het las als een trein. Het ging, ontzettend herkenbaar, 
over alledaagse dingen uit het rommelige leven van hippe 

jongeren, zoals veel zuipen, ruziemaken met benepen 
ouders, vervelende seks, ongesteld worden en het gênante 

“doorlekken”. De gesprekken zijn landerig, de joint gaat vaak 
rond en iedereen doet het met iedereen.’

DE VOLKSKRANT

‘Een feministisch cultboek.’

TROUW

‘De alternatieve familieroman waar we sinds De Avonden op 
wachtten.’

DE TELEGRAAF

‘Hannes Meinkema wist in haar werk een revolutionaire 
tijdgeest te vangen.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

N O V E M B E R / 2 7  /  R O M A N

Hannemieke Stamperius, pionier in de feministische literatuur, overleed 

op 22 november 2022. Onder het pseudoniem Hannes Meinkema brak ze 

in 1976 door met de familieroman En dan is er koffie. Een jaar na haar dood 

verschijnt de heruitgave van haar meest verkochte werk: een verhaal over 

vrije seks, blowen en ingewikkelde familierelaties.

Rosa is een jonge lerares. Verder is ze cynisch en onzeker, al zal ze dat 

laatste nooit toegeven. Zeker niet aan Douwe, Rosa’s vriendje en tevens de 

enige persoon die haar week maakt. Maar hun relatie is niet vanzelfspre-

kend, net zoals de relatie tussen Rosa en haar burgerlijke familieleden. In 

een milieu van seks, drugs en jeneverrestjes baant ze zich een weg naar 

volwassenwording (of althans iets wat daarop lijkt), want op zondag zal 

ze geconfronteerd worden met verborgen familiegeheimen. Zijn haar 

bekrompen bloedverwanten wel zo heilig als ze lijken?

 

En dan is er koffie

H A N N E S  M E I N K E M A

MEER DAN  
100.000 EXX. 

VERKOCHT

En dan is er koffie is een onverbloemde roman 
over botsende generaties, een rauwe ode aan 
de hippiecultuur en vooral een baanbrekend 

boek in de feministische letterkunde



C
H

A
R

LI
E

 B
R

O
W

N

De debuutroman van 
Stranger Things- en 

Enola Holmes-actrice 
Millie Bobby Brown
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• Posters
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MILLIE BOBBY BROWN (2004) is een 

Britse, Emmy-bekroonde actrice, 

bekend van de serie Stranger Things 

en de Enola Holmes-films. In 2018 

werd ze op veertienjarige leeftijd 

door TIME aangewezen als een van de 

honderd meest invloedrijke perso-

nen ter wereld. Millie Bobby Brown is 

Goodwill-ambassadeur voor UNICEF 

en heeft het make-upmerk Florence 

opgericht. Nineteen Steps is haar 

debuutroman.

S E P T E M B E R / 3 1  /  R O M A N

Drie jaar geleden stortte Europa zich in een allesvernietigende oorlog. In 

1942 leeft Londen nog altijd met de constante dreiging van een nieuwe 

luchtaanval van de Duitse gevechtsvliegtuigen. In Bethnal Green, East 

End, haalt Nellie Morris telkens weer opgelucht adem wanneer ze samen 

met haar familie ongedeerd uit de ondergrondse schuilkelders tevoor-

schijn komt.

Te midden van het oorlogsgeweld klampt ze zich vast aan alles wat haar 

doet denken aan haar zorgeloze jeugd die inmiddels zo ver weg voelt. Maar 

een toevallige ontmoeting met de Amerikaanse piloot Ray doet Nellies 

wereldbeeld voorgoed veranderen.

Net als Nellie haar nieuwe leven met Ray wil omarmen, vindt er een ver-

schrikkelijk ongeluk plaats tijdens een van de nachtelijke luchtaanvallen. 

Terwijl de geheimen over de fatale nacht worden ontrafeld en de waarheid 

aan het licht komt, stort Nellies wereld in en blijkt niemand veilig voor de 

desastreuze consequenties van de oorlog.

Geïnspireerd door de geschiedenis van haar eigen familie zet Millie Bobby 

Brown met Nineteen Steps een schitterende debuutroman neer over liefde, 

verlangen en verlies.

Nineteen Steps

M I L L I E  B O B B Y  B R O W N
NEDERLANDSE 

EDITIE



Omslag Robbie Smits
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EMILE SCHRIJVER (1962) is algemeen 

directeur van het Joods Cultureel 

Kwartier en het Joods Museum in 

Amsterdam en bijzonder hoogleraar 

Geschiedenis van het joodse boek  

aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hij is hoofdredacteur van de Encyclo-

pedia of Jewish Book Cultures. In

2021 verscheen zijn eerste roman,  

De Hillel Codex (longlist Gouden Strop, 

publieksshortlist VN Thrillergids).

De nieuwe, heerlijk 
spannende thriller van 

Emile Schrijver

Over De Hillel Codex:
‘Een Da Vinci Code met joden, antisemieten en huurmoordenaars.’

DE VOLKSKRANT

‘De Hillel Codex is een spannend en vlot geschreven thriller.’

HET PAROOL

‘Emile Schrijver zet een fijnzinnig opgebouwd plot neer, waarin hij de wereld van de 
oude boeken en handschriften prachtig in kaart brengt.’

HAARLEMS DAGBLAD

‘Een onderhoudende thriller (...), tevens een intrigerend inkijkje in verborgen 
werelden.’

VPRO-GIDS

‘De zinderende wereld van joodse manuscripten, geld, drank en vrouwen.’

HP/DE TIJD

N O V E M B E R / 3 3  /  L I T E R A IR E T H R IL L E R

Max Blitz, een Amsterdamse onderzoeker van oude joodse boeken, wordt 

gevraagd de nalatenschap van de Londense verzamelaar Berl Kirschen-

baum te beoordelen. Wanneer hij tussen de collectie Hebreeuwse boeken, 

die miljoenen waard zijn, vervalsingen ontdekt, staat hem een intrige-

rend avontuur te wachten. Hij belandt in een netwerk van kunstenaars, 

toraschrijvers en ultraorthodoxe handelaren die zich laten inspireren door 

Abraham Firkovich: een van de grootste boekenverzamelaars uit de negen-

tiende eeuw, die niet terugdeinsde voor het vervalsen van boeken.

In zijn zoektocht moet Max opboksen tegen onder meer de onderzoeker 

Kasimir Schneller, die in een wereldwijd opgepikt artikel heeft verklaard 

dat het meest opzienbarende vervalste oude boek uit Kirschenbaums 

collectie wel degelijk authentiek zou zijn. Niet alleen moet Max nu de 

herkomst van de vervalste bronnen terugvinden, ook moet hij het ongelijk 

bewijzen van Schneller. Intussen wordt hij smoorverliefd op zijn assistente 

Eleanor, raakt hij gebrouilleerd met een oude liefde en wordt zijn familie-

leven overhoop gegooid. Gaat het Max in deze turbulente omstandigheden 

lukken zijn missies te volbrengen?

De Firkovich-bende
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De bloedstollende thriller  
van Simone van der Vlugt,  

nu als midprice voor 15 euro

ISBN 978 90 446 5478 3 

Verschijnt november

‘Een zenuwslopende thriller die 
een verontrustend kijkje geeft in 
de normaal hermetisch gesloten 
wereld van de Jehova’s getuigen.’

ZIN MAGAZINE

‘De zonde waard is niet zomaar 
een thriller, maar een die berust op 

feiten. Dat maakt het misschien 
nog wel spannender. (...) Puntje van 

je stoel.’

ELEGANCE

‘Spannend vanaf de eerste 
bladzijde.’

MARGRIET

MEER DAN 
50.000 EXX. 
VERKOCHT
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Omslag Bart van den Tooren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 304 blz.

Prijs ca. € 22,50

ISBN 978 90 446 5464 6

ISBN e-boek 978 90 446 5465 3

NUR 305

Verschijnt januari

DUCO HELLEMA is emeritus hoog-

leraar geschiedenis. Hij publiceerde 

verscheidene boeken over de Koude 

Oorlogsperiode. De man in de Amstel is 

de tweede Bob de Winter-thriller. Eer-

der verscheen Rendez-vous in Praag.

Over Rendez-vous in Praag:
‘Een vaardige thriller (...). Hellema heeft oog voor detail, voor 

het Amsterdam van 1948. In dat geslaagde decor heeft 
Hellema zijn held losgelaten. Benieuwd naar het vervolg.’

HET PAROOL

‘Een prachtig tijdsbeeld van naoorlogs Amsterdam.’

BEATRICE DE GRAAF

‘Een echte pageturner. Een klassieke misdaadroman  
die naar meer smaakt.’

DOORBRAAK.BE

J A N U A R I /  3 6  /  H I S T O R I S C HE T HR IL L E R

Amsterdam, november 1948. De angst voor de Sovjet-Unie groeit. Overal 

in de wereld lijkt het communisme in opmars. Nederland heeft bovendien 

ook zo zijn eigen problemen. De oorlog tegen de Indonesische Republik 

duurt voort, ondanks de inzet van tienduizenden militairen. Ook in eco-

nomisch opzicht houdt het allemaal niet over. De Amerikanen zijn begon-

nen met de levering van Marshallhulp, maar daar is nog niet veel van te 

merken.

Ondertussen begint de praktijk van advocaat Bob de Winter een beetje 

te lopen, ook al betreft het vaak saai werk. Dan wordt in de Amstel het 

lichaam van een man gevonden. De weduwe vraagt De Winter om uit te 

zoeken wat er is gebeurd. De politie gaat uit van een ongeval, of zelfmoord, 

maar zij vertrouwt het niet. Als De Winter aan de slag gaat, stuit hij op een 

muur van stilzwijgen. Niemand wil iets met de zaak te maken hebben. En 

De Winter begrijpt al snel waarom. De man in de Amstel had meer gehei-

men dan zijn lidmaatschap van de CPN.

De man in de Amstel

D U C O  H E L L E M A
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Prijs € 21,99

ISBN 978 90 446 5263 5

Een nieuw avontuur 
van Bob de Winter



Soms wist ze niet goed wie ze was, hoewel ze wel kon zeggen dat ze hield 

van de geur van vers gemaaid gras, van thee drinken uit mooie mokken 

in de namiddagzon met muziek op de achtergrond van het ECM-label, 

van avant-gardistische kunst uit het interbellum, van poëzie die haar 

dwong om stil te staan, poëzie met veel woorden zoals die van Ghayath 

Almadhoun. Ze hield van het gevoel van een leeg spijsverteringsstelsel, 

van kerstverlichting die het hele jaar aan de schutting rondom het terras 

hing, van keramische potjes in alle mogelijke kleuren en formaten, van 

bomvolle boekenkasten, van snuisterwinkels, van kuieren door de stad 

op weg naar nergens, van luisteren naar de lucht, van veldbloemen in 

verwilderde tuinen, van tweedehandsmeubels met hoekjes af, van water-

ijsjes in drie kleuren, van het kraken van haar rug als die vastzat, van 

kortfilmfestivals, van Oost-Indische waterkers (dat was niet alleen mooi 

maar ook lekker), van schrijven met een vulpen, van pianomuziek, van 

oneindige vergezichten, van vreedzame initiatieven die van de samen-

leving een mooiere plek wilden maken, van Seppe met zijn ontembare 

energie en onverwoestbare glimlach, van met hem tekeningen maken 

met scheerschuim of lippenstift op elkaars lichaam, van het gieren van 

het lachen tot ze buikpijn hadden. Ze hield van lekker eten voorgescho-

teld krijgen zonder er zelf iets voor te moeten doen, van dingen ontdek-

ken, van verhalen horen, van veel licht, van Seppes moeder, van zijn vader 

en zijn zus, en van haar eigen moeder, van diens zwijgzaamheid wanneer 

ze groenten sorteerde in de ijskast – de nieuwe stak ze consequent onder 

de oude –, van moeders geur, van het feit dat ze er was, dat Moia kon 

zeggen dat ze geen vader maar wel nog een moeder had, een van wie de 

liefde voor haar groot aanvoelde. Maar Moia kon ook zeggen dat ze zich 

soms tussenhuids voelde, alsof ze altijd overal een beetje tussenuit viel, 

zoals wanneer iemand zand schept met een zeef en er een takje achter-

blijft als alle zandkorrels weer hun plaats vinden op de hoop.
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Omslag Prometheus

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 232 blz.

Prijs ca. € 22,50

ISBN 978 90 446 5436 3

ISBN e-boek 978 90 446 5437 0

NUR 301

Verschijnt december

• Posters

LENE BEELEN (1988) is psycholoog en 

psychoanalytisch psychotherapeut 

vanuit freudiaans-lacaniaans kader. 

Tussenhuids is haar debuutroman.

D E C E M B E R / 4 0  /  R O M A N

Jaren na de verdrinkingsdood van haar vader gaat Moia op vakantie met 

haar schoonfamilie. Haar vriend Seppe, zijn tweelingzus Frêle en hun 

ouders vormen een warm en stabiel gezin en Moia zweeft daar ergens tus-

senin. Haar onvermogen om op zichzelf terug te vallen zorgt ervoor dat ze 

de wereld om haar heen door steeds troebeler water waarneemt. Wanneer 

ze plots een verloren foto op de zolder van haar moeder terugvindt en haar 

buikgevoel over de nieuwe collega verwaarloost, wordt Moia geconfron-

teerd met de impact van verhalen. Hoe wat gezegd wordt niet noodzakelijk 

waar is, hoe wat waar is niet zomaar wordt geloofd en hoe alles wat niet 

gezegd wordt, als het erop aankomt, ook niet lijkt te bestaan.

In deze ontroerende coming-of-ageroman staat centraal welke onvermijde-

lijke invloed ouders hebben op hun kinderen, hoe verwoestend loyaliteiten 

kunnen zijn en hoe gevaarlijk het is om niet opgemerkt te worden, ook niet 

door jezelf.

Tussenhuids

L E N E  B E E L E N

VOOR DE  
LEZERS VAN 
GRIET OP DE 

BEECK

K
O

E
N

 B
R

O
O

S

nterend debuut over wat  
t om door andere mensen  
orden en wat er overblijft  
r je alleen verder moet

Een confro 
het beteken 
geleefd te w 

wannee 



Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 296 blz.

Prijs ca. € 22,99 

ISBN 978 90 446 3957 5

ISBN e-boek 978 90 446 3958 2

NUR 301

Verschijnt november

CORNELIS VAN DEN BERG (1975) debu-

teerde in 2011 met Het complot, zijn 

veelgeprezen boek over het ontstaan 

van dagblad De Pers. Een jaar later 

volgde zijn roman Dromers. Momen-

teel is hij werkzaam als uitgever bij de 

Engelse uitgeverij Butterfield Press.

Een avonturenroman over wie en wat er 
werkelijk schuilging achter de mysterieuze 

uitgeverij Albatross en een prachtig pleidooi 
voor het eeuwige belang van het boek

Over Dromers:
‘Dromers is een fenomenaal geschreven roman.’

QUOTE

Over Het complot:
‘Het complot is een geweldig boek. Het is messcherp, geestig, 

soms onbegrijpelijk en bovenal nietsontziend eerlijk.’

DE VOLKSKRANT

‘Zo goed geschreven dat het leest als een roman.’

NEDERLANDS DAGBLAD

‘Het is een intrigerend verhaal en Van den Bergs filosofische 
beschouwingen op de krantenwereld zijn ronduit 

onderhoudend.’

REFORMATORISCH DAGBLAD

N O V E M B E R / 4 3  /  R O M A N

De dromenhandelaar opent in Londen, 2020. Tijdens een verblijf in een 

gentlemen’s club stuit Cornelis van den Berg op wat een misverstand lijkt 

te zijn over de ontstaansgeschiedenis van uitgeverij Penguin. Allen Lane, 

bedenker van de iconische oranje pocket, staat te boek als de man die in 

1935 een leesrevolutie veroorzaakte. Maar is dat wel terecht? Een stervende 

Nederlandse kunstenaar fluistert Van den Berg in dat achter de grootste 

uitgeverij van de wereld een goed verborgen geschiedenis schuilgaat van 

diefstal en bedrog. De zoektocht die volgt voert Van den Berg door Frank-

rijk en Italië naar een nazaat van de mysterieuze uitgever John Holroyd- 

Reece, die kennelijk een boegbeeld was in de boekenwereld van de jaren 

dertig en daarna onder controversiële omstandigheden verdween.

De dromenhandelaar is een avonturenroman die de lezer meeneemt naar 

eeuwenoude landhuizen en excentrieke aristocraten, maar vooral ook vra-

gen oproept over de rol van de literatuur in de moderne tijd. Een pleidooi 

voor het boek in een tijd van stijgende spanningen en polarisatie.

De dromenhandelaar

C O R N E L I S  VA N  D E N  B E R G

A
N

N
A

L
E

E
N

 L
O

U
W

E
S



Oorspronkelijke titel Mountainhead

Omslag Prometheus
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Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 208 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 5488 2
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NEW JUCHE is het pseudoniem van 

een Schotse schrijver en fotograaf die 

woont en werkt in Zuidoost-Azië.

Een even lyrische als 
weerzinwekkende 

pornografische 
autobiografie‘New Juche is een van de 

meest inspirerende, originele 
en baanbrekende kunstenaars 

van onze tijd.’

DENNIS COOPER

‘Een smerige ode aan 
de metafysica van het 
masturberen. Als een 

orgasme la petite mort is, 
dan is New Juches woedende 

gemasturbeer in verrotte 
publieke wc’s le petit suicide.’

REACTIE OP GOODREADS

N O V E M B E R / 4 4  /  R O M A N

Bereid je voor op een grensoverschrijdende leeservaring: zelfs de meest 

geharde lezer zal op de proef worden gesteld in dit erotisch beladen 

reisverhaal annex pornografische autobiografie, dat zich afspeelt in de 

drukte van Bangkok, het onrustige Cambodja en de verlaten bergen van 

Noord-Thailand.

Mountainhead bevat persoonlijke bekentenissen van de auteur, maar ook 

verontrustende beschouwingen over pornografie, fotografie, prostitutie, 

het lichaam en identiteit. New Juche bezoekt – al dan niet onder invloed 

van drugs – prostituees en ladyboys, hij fantaseert openlijk over zijn 

seksualiteit en masturbeert overmatig. Hij neemt je mee op een duizeling-

wekkende trip van zijn eigen beladen seksuele dwalingen en fantasieën, en 

confronteert je met je eigen zelfinzicht en vooral zelfbedrog.

Het proza van New Juche is realistisch en fantasierijk, lucide en koorts-

achtig, lyrisch en weerzinwekkend. Mountainhead is een unieke, heftige 

openbaring van literaire seksualiteit en volslagen ongeschikt voor lafharti-

gen of moraalridders. Wie denkt dat hij of zij daadwerkelijk een vrije geest 

heeft moet beslist Mountainhead lezen.

Mountainhead

N E W  J U C H E



• Plafondhangers

• Backcards

• Posters

• Boekenleggers

De jaren dertig van de vorige eeuw. James Welmoed ontmoet 

Elizabeth van Elzenburg. Hij is een sociaal ambitieuze ambte-

naar, geslepen, schijnbaar stoïcijns. Zij is een schrijver in de dop, 

uitbundig, avontuurlijk, onverslaanbaar bijdehand. Niets hebben 

ze met elkaar gemeen – behalve dan dat ze niet kunnen ophouden 

aan elkaar te denken.

Wat volgt is een affaire die door de decennia brandt en zich in 

geheime kamers afspeelt, terwijl buiten de wereld halsoverkop 

verandert. Van het koloniale Bandoeng naar Londen tijdens de 

Blitz, en van het naoorlogse Den Haag tot het revolutionaire Caïro: 

de twee geliefden ervaren verleiding en afscheid, schaamte, suc-

ces, ijdelheid, liefde en verraad – en toch weer liefde.

Hogere machten is een daverend meeslepende vertelling, een 

liefdesroman zoals je ze zelden nog tegenkomt, van de met de 

Gouden Boekenuil en Frans Kellendonkprijs bekroonde Joost de 

Vries.

De langverwachte nieuwe 
roman van Joost de Vries, een 

hoogtepunt in zijn oeuvre

Omslag Roald Triebels

Uitvoering luxe paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 304 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 5399 1

ISBN e-boek 978 90 446 5400 4 

NUR 301

Verschijnt januari



De meest bejubelde roman van 
2021, nu als midprice 

Meer dan 70.000 exx. verkocht

Boek van het jaar 
***** de Volkskrant 

••••• NRC

Bereid je vast voor op het laatste deel 
in de serie Q met deze midprice- 

editie van Natriumchloride

 Van de Q-serie werden meer dan  
1 miljoen exx. verkocht in Nederland

Binnenkort te zien als achtdelige 
Netflix-serie, geregisseerd door 

Scott Frank, bekend van The Queen’s 
Gambit

NU 
VOOR 

€ 12,50

ISBN 978 90 446 5479 0

 

ISBN 978 90 446 5474 5

 

NU 
VOOR 

€ 17,50
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Het complexe 
mozaïek dat 

Ischa Meijer was, 
voor het eerst 

volledig gelegd



Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 544 blz.

Prijs ca. € 45,-

ISBN 978 90 446 4128 8

ISBN e-boek 978 90 446 5442 4

NUR 320

Verschijnt november

Alles gaat op vroeger terug is de derde 

biografie van de hand van ANNET 

MOOIJ. Haar eersteling Branie (2014), 

over de feministe, concertzangeres 

en actrice Mina Kruseman, stond op 

de shortlist van de Biografieprijs 2014. 

In 2018 verscheen haar biografie 

van Gisèle van Waterschoot van der 

Gracht, het veelgeprezen De eeuw van 

Gisèle. Het boek werd genomineerd 

voor de Brusseprijs en de BookSpot 

Literatuurprijs (non-fictie) en stond 

op de shortlist van de Opzij Litera-

tuurprijs, de Geschiedenisprijs en de 

Biografieprijs.

Over De eeuw van Gisèle:
‘Een meesterlijke biografie.’

NRC •••••

‘Annet Mooij smeedde uit al die ongerijmdheden 
een boeiend en spannend verhaal.’

DE VOLKSKRANT ****

‘De eeuw van Gisèle is een fascinerend boek geworden,  
goed geschreven, goed gedocumenteerd. Afgewogen, 

onberispelijk werk.’

VRIJ NEDERLAND

N O V E M B E R / 5 4  /  B I O G R A F IE

Ischa Meijer was een fenomeen. Beroemd, berucht, geducht en onweer-

staanbaar geestig. In het leven van vele vrienden en talloze vriendinnen 

liet hij een onuitwisbare indruk achter.

In zijn duizelingwekkend veelzijdige loopbaan stonden twee grote liefdes 

centraal: de journalistiek en het theater. Als interviewer met een diep-

gaande interesse in mensen en een feilloos oog voor hun zwakke plekken 

en blinde vlekken stuwde hij het genre van het persoonlijk vraaggesprek 

tot grote hoogte op.

In Alles gaat op vroeger terug beschrijft en doorgrondt Annet Mooij op 

grond van een groot aantal bronnen Ischa Meijers even creatieve als 

destructieve leven, dat werd getekend door zijn dramatische gezinsge-

schiedenis. Als baby overleefde hij samen met zijn ouders de verschrikkin-

gen van Bergen-Belsen, waarna hij opgroeide in een getraumatiseerd joods 

gezin. De onvermijdelijke breuk met zijn ouders bleef in hem schrijnen als 

een open wond en werd de bron van zijn enorme scheppingsdrang. In deze 

fraai geschreven en meeslepende biografie wordt het complexe mozaïek 

dat Ischa Meijer was voor het eerst volledig gelegd.

Alles gaat op vroeger terug

A N N E T  M O O I J

Ischa Meijer (1943-1995)
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Een mijlpaal 
in militaire 

geschiedschrijving 
en een meesterlijke 

analyse van de 
gevechtskunst van 

1945 tot nu



Oorspronkelijke titel Conflict. The 

Evolution of Warfare from 1945 to the 

Russian Invasion of Ukraine

Vertaling Alexander van Kesteren en

Marieke van Muijden

Omslag Bart van den Tooren

Uitvoering gebonden

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 560 blz.

Prijs ca. € 45,-

ISBN 978 90 446 5407 3

ISBN e-boek 978 90 446 5408 0

NUR 689

Verschijnt oktober

O K T O B E R / 5 9  /  M IL I TA IR E G E S C H IE D E N I S

In Conflict onderzoeken prijswinnend historicus Andrew Roberts en 

generaal David Petraeus, voormalig CIA-directeur en een van de meest 

vooraanstaande militaire strategen van onze tijd, de ontwikkeling van 

moderne oorlogsvoering sinds de Tweede Wereldoorlog. Zeventig jaar 

aan conflicten en oorlogen, waaronder de Golfoorlog, de Joegoslavische 

oorlogen en de oorlogen in Afghanistan, schetsen een indrukwekkend 

beeld van een steeds gevaarlijkere en complexere wereld waarin generaals 

en politici gedwongen worden zich continu aan te passen aan nieuwe 

wapensystemen en strategieën, maar toch telkens opnieuw dezelfde cru- 

ciale fouten maken.

Roberts en Petraeus brengen hun bevindingen tot een verpletterend hoog-

tepunt met hun analyse van Poetins desastreuze invasie van Oekraïne, 

waarin de tragische consequenties van een leider die weigert te leren van 

de geschiedenis pijnlijk zichtbaar worden.

Conflict werpt niet alleen een kritische blik op ons recente verleden, maar 

vormt ook een onmisbare basis voor moderne oorlogsvoering en voor wat 

ons de komende decennia te wachten staat.

 

A N D R E W  R O B E R T S  E N  
DAV I D  P E T R A E U S

AUTEURS-
BEZOEK

Conflict

Oorlogsvoering van 1945 tot Oekraïne
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ANDREW ROBERTS is een van de 

bekendste en productiefste historici 

van Engeland, die ook in Nederland 

diepe indruk maakte met zijn baan-

brekende biografieën Napoleon de 

Grote, Churchill en George III. Het leven 

van de meest onbegrepen koning van 

Engeland.

Generaal DAVID PETRAEUS is voor-

malig generaal van het leger van de 

Verenigde Staten, voormalig direc-

teur van de CIA en een expert op het 

gebied van oorlogsvoering. Hij heeft 

37 jaar gediend in het leger en  was 

opperbevelhebber van de Ameri-

kaanse troepen in Irak. Zijn vader was 

Nederlands en werkte als kapitein op 

een koopvaardijschip.

Over David Petraeus:
‘Petraeus was werkelijk uitzonderlijk (…), voor de 
oorlogen in Afghanistan en Irak was hij de best 

denkbare Amerikaanse generaal.’

THE NEW YORKER
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Met Esther 
van Fenema

en Joost 
Röselaers in 
gesprek over 

een nieuw 
verhaal dat 

ons verbindt



Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering luxe paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 240 blz.

Prijs ca. € 22,99

ISBN 978 90 446 5444 8

ISBN e-boek 978 90 446 5445 5

NUR 130

Verschijnt oktober

• Backcards

• Posters

• Auteursbezoek

ESTHER VAN FENEMA is psychiater 

en auteur. Daarnaast is zij regelmatig 

te gast in de landelijke media als opi-

niemaker, waarbij ze het morele debat 

graag scherp voert. Eerder verschenen 

van haar bij Prometheus Waarom kan 

ik niet gewoon gelukkig zijn? en Het 

verlaten individu.

JOOST RÖSELAERS is theoloog en 

predikant van Vrijburg Amsterdam.  

Hij is columnist van onder andere  

Het Financieele Dagblad en Volzin. Tot 

2021 was hij hoofdredacteur van Idee, 

het tijdschrift van de Mr. Hans van 

Mierlo Stichting.

O K T O B E R / 6 3  /  M E N S E N M A AT S C H A P P I J

De afgelopen decennia zijn we in Nederland in buitengewoon rap tempo 

geseculariseerd. Binnen twee generaties namen wij afscheid van dikwijls 

als onderdrukkend en patroniserend ervaren kerken en zuilen. Dat heeft 

een ongekende vrijheid opgeleverd om te worden wie je wilt zijn. De keer-

zijde van de bevrijding van religies en ideologieën is een leegte die op het 

persoonlijke en maatschappelijke vlak gevoeld wordt. Er is geen verhaal 

meer dat ons met elkaar verbindt en dat zin en samenhang biedt, want 

iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid. We voelen ons hoogstens nog 

verbonden binnen onze eigen ‘bubbel’. We stemmen op partijen die onze 

eigen belangen verdedigen, we zijn solidair met mensen die op ons lijken.

In De leegte voorbij gaan psychiater Esther van Fenema en theoloog Joost 

Röselaers op zoek naar een nieuw gedeeld verhaal. Met geëngageerde 

denkers van zeer diverse achtergronden spreken zij over de bouwstenen 

van een verhaal dat ons met elkaar verbindt. Wat wordt ons narratief voor 

de komende decennia? Weg uit de leegte, op zoek naar nieuwe vormen van 

zin en verbondenheid.

De leegte voorbij

E S T H E R  VA N  F E N E M A  E N 
J O O S T  R Ö S E L A E R S

Op zoek naar een verhaal dat ons verbindt

Gesprekken met Dirk De Wachter, 
Afshin Ellian, Klaas van Egmond, 

Zihni Özdil, Beatrice de Graaf, Merlijn 
Twaalfhoven, Jaime de Bourbon de 

Parme, Hans Schnitzler, Danielle 
Braun, Samira Rafaela, Doortje 

Smithuijsen, Stephan Sanders, Stefan 
Paas, Renske Leijten, Paul Cliteur en 

Klaus Schwab



Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering luxe paperback, 

geïllustreerd

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 352 blz.

Prijs ca. € 27,50

ISBN 978 90 446 5440 0

ISBN e-boek 978 90 446 5441 7

NUR 680

Verschijnt januari

ROB VAN DEN BERG is als weten-

schapshistoricus verbonden aan de 

Universiteit van Leiden. Hij schreef 

biografieën van de Nederlandse schei-

kundige J.H. van ’t Hoff, Een gedreven 

buitenstaander (2021), en de sterren-

kundige Frederik Kaiser, Een passie 

voor precisie (2022).

Over Een gedreven buitenstaander:
‘De lezer heeft het getroffen met Van den Berg als biograaf.’

NEDERLANDS DAGBLAD

‘Prachtige inkijkjes in de drijfveren van Van ’t Hoff zelf en ook 
in die van zijn directe omgeving. (...) Een zeer geslaagde en 

rijke biografie.’

BIOGRAFIEPORTAAL

Over Een passie voor precisie:
‘Een mooi en compleet beeld van Frederik Kaiser.’

DE VOLKSKRANT

J A N U A R I /  6 5  /  W E T E N S C H A P S G E S C H IE D E N I S

Een volkomen toevallige waarneming bezorgde Christiaan Eijkman een 

Nobelprijs. Eind negentiende eeuw was hij naar Nederlands-Indië gegaan 

om de oorzaak van de ziekte beriberi te ontdekken aan de hand van expe-

rimenten met kippen die aan een soortgelijke ziekte leden. Toen de kok ze 

een paar weken lang ongepelde in plaats van witte rijst te eten had gegeven 

– hij vond gekookte militaire rijst te goed voor civiele kippen – werden ze 

weer beter. Eijkman zag in dat het zilvervliesje een stof moest bevatten die 

kippen nodig hadden. Dat je echter ziek kon worden door een gebrék aan 

iets, aan wat we tegenwoordig vitamines noemen – daar was de briljante 

geest van Gerrit Grijns voor nodig, Eijkmans assistent en opvolger. Hij was 

in 1901 de eerste ter wereld die aantoonde dat onze voeding méér moet 

bevatten dan vetten, koolhydraten, eiwitten en mineralen. Toch werd Eijk-

man wereldberoemd en kent zelfs in Nederland niemand Gerrit Grijns, de 

eigenlijke vader van de vitamines.

De vitaminepioniers beschrijft dit bijzondere wetenschapshistorische ver-

haal met botsende karakters, tegenstrijdige experimenten, felle discussies 

en flink wat rumoer.

De vitaminepioniers

R O B  VA N  D E N  B E R G

Hoe twee Nederlandse artsen de vitamines ontdekten  
en één er met de Nobelprijs vandoor ging
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Omslag Suzan Beijer

Uitvoering luxe paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 640 blz.

Prijs ca. € 39,99

ISBN 978 90 446 4042 7

ISBN e-boek 978 90 446 5443 1

NUR 740

Verschijnt januari

GABRIËL VAN DEN BRINK was hoogle-

raar maatschappelijke bestuurskunde 

aan Tilburg University en is nu gast-

hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije 

Universiteit. Eerder verscheen van 

hem bij Prometheus Ruw ontwaken uit 

de neoliberale droom (2020, 5de druk).

Voor de lezers van Sapiens, 
Het begin van alles en  

De meeste mensen deugen

Over Ruw ontwaken uit de neoliberale droom:
‘Dit boek roept tegenspraak op, maar dat is juist de reden om 
het te lezen. Elk boek dat het neoliberale beleid ter discussie 

stelt is nu hoogst relevant.’

TROUW

‘Ik ben een aandachtige lezer van zijn werk omdat hij aantoont 
hoe wijdverbreid, levendig en beloftevol de gevoelens over 

gemeenschapszin, een ethische levenshouding, zijn.’

MARK ELCHARDUS, DE LAGE LANDEN

J A N U A R I /  6 7  /  M E N S & M A AT S C H A P P I J

Hoe verwarrender onze wereld wordt, des te groter het verlangen naar 

richting. En dat is precies wat Gabriël van den Brink in zijn nieuwe duiding 

van de menselijke evolutie beoogt. Met een magistrale blik overziet hij 

vele vormen van menselijk handelen, te beginnen bij lichamelijke, zoals 

voeden, vechten en zich voortplanten, die we met andere primaten gemeen 

hebben, tot meer geestelijke, zoals spreken, geloven en schilderen, die 

alleen bij mensen voorkomen. De actualiteit van het archaïsche geeft een 

filosofisch doordacht beeld van ons bestaan waarbij niet alleen duidelijk 

wordt hoe we van andere dieren verschillen, maar ook wat we ondanks 

alle spanningen met elkaar delen. Dat biedt houvast en hoop, door te laten 

zien dat de wereld ons niet slechts overkomt – ze hangt mede af van de 

manier waarop wij zelf al dan niet handelen. Veel problemen waarmee wij 

worstelen vloeien voort uit onze evolutionaire voorgeschiedenis. Aan ons 

de uitdaging om te komen tot een betere balans tussen datgene wat het 

moderne leven van ons vraagt en datgene wat we in het verre verleden ooit 

geworden zijn.

De actualiteit van het archaïsche

G A B R I Ë L  VA N  D E N  B R I N K

Waarom een betere wereld meer zelfkennis vraagt
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Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering gebonden

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 256 blz.

Prijs ca. € 22,50

ISBN 978 90 446 5223 9

ISBN e-boek 978 90 446 5224 6

NUR 740

Verschijnt november

• Backcards

• Boekenleggers

RENS BOD is hoogleraar Digital Huma-

nities aan de Universiteit van Amster-

dam en voorzitter van de Society for 

the History of the Humanities. Hij 

publiceerde eerder bij Prometheus De 

vergeten wetenschappen. Een geschie-

denis van de humaniora (2010), dat 

meermalen is bekroond en in zeven 

talen is vertaald, en Een wereld vol 

patronen. De geschiedenis van kennis 

(2019).

Over De vergeten wetenschappen:
‘Adembenemend rijke wetenschapsstudie (...). Baanbrekend 

historisch overzicht.’

NRC

‘Een ongelooflijk rijk, mooi en gewaagd boek.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

Over Een wereld vol patronen:
‘Glashelder en met grote kennis van zaken.’

ELSEVIER WEEKBLAD

‘Bod is deskundig, maar schuwt de vereenvoudiging niet – 
een onmisbare kwaliteit.’

FRIESCH DAGBLAD

N O V E M B E R / 6 8  /  M E N S & M A AT S C H A P P I J

Iedereen vraagt zich wel eens af: waarom ben ik hier? Waar doe ik het 

voor? Wat is de bedoeling van dit alles? Veel mensen weten echter niet 

waar ze het antwoord moeten zoeken nu ze steeds minder houvast vinden 

in een geloof. Ga je alsnog op zoek naar religie? Of zoek je naar andere 

manieren om betekenis te geven aan je leven? De meesten komen uit bij 

dezelfde vormen van zingeving, zoals een gezin, interessant werk, een rijk 

sociaal leven of het helpen van anderen. Waarom ben ik hier? laat zien dat 

er juist een enorme rijkdom aan zingeving bestaat als we kijken naar hoe 

mensen in andere tijden en culturen met diezelfde vragen zijn omgegaan. 

In dit uiterst toegankelijke boek bespreekt Rens Bod in korte thematische 

hoofdstukken de vele zingevingsvormen die de wereld rijk is. Wie had bij-

voorbeeld kunnen bedenken dat het streven naar een duurzame aarde al 

duizenden jaren oud is? Waarom ben ik hier? geeft het eerste overzicht van 

zingeving vanuit een wereldwijd perspectief en biedt ook handvatten voor 

wie worstelt met zijn eigen zoektocht naar zin en doel.

Waarom ben ik hier?

R E N S  B O D

Een kleine wereldgeschiedenis van zingeving

M
A

A
R

T
E

N
 D

E
L

O
B

E
L

Waarom mensen altijd weer op zoek 
gaan naar zin en betekenis



Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering gebonden

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 432 blz.

Prijs ca. € 39,99

ISBN 978 90 446 4454 8

ISBN e-boek 978 90 446 5446 2

NUR 681

Verschijnt november

SYTZE VAN DER ZEE was tot 1996 

journalist, onder meer als correspon-

dent voor NRC in Duitsland, Brussel en 

Washington, daarna hoofdredacteur 

van Het Parool. Sindsdien is hij auteur 

van een reeks oorlogsboeken, waar-

onder Potgieterlaan 7, Voor Führer, volk 

en vaderland, Vogelvrij. De jacht op de 

Joodse onderduiker, Wij overleefden en 

Harer Majesteits loyaalste onderdaan.

Over Wij overleefden:
‘Aan de hand van interviews met ooggetuigen biedt Sytze van 

der Zee een veelzijdig inzicht in het leven tijdens de Duitse 
bezetting. Hij schetst een caleidoscopisch beeld.’

MICHEL KRIELAARS, NRC ••••

Over Potgieterlaan 7:
‘Als lezer zie je Van der Zee worstelen met zijn bitterheid 

en schaamte, met de minachting voor zijn ouders, die 
vermengd is met een duidelijke angst om hen te kwetsen, met 
medelijden ook, en misschien zelfs liefde. Een aangrijpend en 

bewonderenswaardig boek.’

ELSBETH ETTY, NRC

N O V E M B E R / 7 1  /  B I O G R A F IE

Van alle nazimisdadigers in Nederland spande hij de kroon. Willi Lages 

was tijdens de bezetting verantwoordelijk voor de deportatie van 75.000 

Joden en de executie van zo’n 450 verzetsmensen. Hij zetelde als hoofd van 

de Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst in Amsterdam, maar zijn zeg-

genschap over Joodse Nederlanders strekte zich over heel het land uit.

Lages had het ‘handwerk’ in zijn geboortestad Braunschweig geleerd, waar 

hij bij de straatsurveillance kwam en het in de jaren dertig tot tweede man 

van de Gestapo bracht. Voordat Hitler in 1933 aan de macht kwam, zaten 

de nazi’s al drie jaar in de regering van de deelstaat Braunschweig. Lages’ 

voornaamste taak in het eerste jaar van de bezetting was het opsporen 

en het voor de rechter brengen van de leiders van de Februaristaking. Na 

de oorlog werd hij ter dood veroordeeld, maar ontsnapte wonderwel aan 

executie.

Dit is het verhaal van een ogenschijnlijk gewone politieman, zij het een 

heel ambitieuze, die op het glijdende vlak raakte en uiteindelijk massa-

moordenaar werd.

Willi Lages

S Y T Z E  VA N  D E R  Z E E

Ceremoniemeester van de dood
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ISBN 978 90 446 5477 6

Verschijnt oktober

Het magnum opus 
van Ap Dijksterhuis,  

nu voor 17,50 euro
‘In een wervelende mix van 
verhalen maakt psycholoog 

Ap Dijksterhuis inzichtelijk wat 
inspiratie is en hoe je die kunt 

inzetten.’

DE VOLKSKRANT ****

‘Aan de hand van 
aansprekende anekdotes 

en inzichten uit de 
neurowetenschap en 

psychologie onderzoekt 
Dijksterhuis wat inspiratie is, 

wat de functie ervan is en hoe 
het tot stand komt.’

PSYCHOLOGIE MAGAZINE

Ap Dijksterhuis legt in deze lofzang op misschien wel de mooiste verworvenheid van het 

brein uit wat inspiratie is, waarom we het hebben, hoe het werkt en hoe we het krijgen. 

Met de meest recente ontwikkelingen uit de neurowetenschap en psychologie beziet hij 

inspiratie in samenhang met creativiteit, motivatie, nieuwsgierigheid en de functie van 

onze hersenen in het algemeen.

VAN ZIJN BOEKEN 
ZIJN MEER DAN 
200.000 EXX.  

VERKOCHT
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Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 352 blz. 

Prijs ca. € 27,50

ISBN 978 90 446 5351 9

NUR 676

Verschijnt oktober

• Posters met namenlijst

CORNALD MAAS (1962) is schrijver 

en presentator van culturele tv-pro-

gramma’s als Volle Zalen en Opium 

op Oerol. Voor zijn gesprekken met 

podiumkunstenaars werd hij meerdere 

malen genomineerd voor de Sonja 

Barend Award. In 2018 ontving hij de 

ACT Award vanwege zijn jarenlange 

inspanningen om op tv prominent 

aandacht te besteden aan theater. 

Hij is bestuurslid van de VandenEnde 

Foundation, die jong talent onder-

steunt, en is sinds 2004 commentator 

van het Eurovisiesongfestival. 

O K T O B E R / 7 5  /  P O D I U M K U N S T

In Dromen van volle zalen portretteert Cornald Maas vijftig iconen van de 

podiumkunst aan de hand van persoonlijke en indringende gesprekken 

die hij zo’n dertig jaar geleden voerde.

Een keur aan acteurs, regisseurs, choreografen en musici spreekt zich uit 

over de onverwoestbare kracht en de magie van hun vak, over hun plannen 

voor de toekomst, en over erkenning en applaus. Ze vertellen hoe toneel, 

dans en muziek hun levens hebben veranderd en welke betekenis de podium- 

kunsten voor onze levens hebben. In een inleidende beschouwing legt 

Maas uit wat de betekenis is van hun verhalen voor deze tijd.

Dromen van volle zalen is een eerbetoon aan de grootmeesters van de thea-

ters en concertzalen die het verschil maakten, risico namen en zo het pad 

plaveiden voor latere generaties. Als boegbeelden van de meest vluchtige 

kunstvorm verdienen ze het dat de verhalen over hun vak worden vastge-

legd – voor jonge generaties theatermakers, voor theaterliefhebbers en 

voor liefhebbers van het leven.

Dromen van volle zalen

C O R N A L D  M A A S

Ontmoetingen met iconen van de podiumkunst
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Ontmoetingen met onder vele 
anderen Hans Kesting, Olga 

Zuiderhoek, Brigitte Kaandorp, 
Huub van der Lubbe, Marieke 

Heebink, Hans van Manen, Henny 
Vrienten, Thé Lau, Ellen Vogel, 

Robert Long, Adèle Bloemendaal, 
Pia Douwes, Beppie Melissen, 
Wilfried de Jong, Reinbert de 
Leeuw en Antonie Kamerling.
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Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 336 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 4827 0

NUR 320

Verschijnt oktober

DAVID DE POEL (1973) is romanschrij-

ver en biograaf. Hij publiceerde eerder 

de uitstekend ontvangen biografieën 

De schrijver die over de soep vloog. Het 

leven van Frans Pointl en Oefeningen in 

dapperheid, over René/Renate Stoute.

Het duizelingwekkende leven van een 
man die steeds meer wilde en daar 
uiteindelijk de prijs voor betaalde

Over Oefeningen in dapperheid:
‘Een levensverhaal dat overloopt van empathie, een goed 

tijdsbeeld van de vrije en losgeslagen jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw.’

DE VOLKSKRANT

‘In de biografie worden de zeer persoonlijke 
dagboekaantekeningen over zijn (seks)leven en 

geslachtsverandering met hormonen en operatie zorgvuldig in 
zijn/haar levensloop gebed.’

NRC

Over De schrijver die over de soep vloog:
‘De Poel beschrijft het alsof hij er zelf bij is geweest (...). Zijn 

aantrekkelijke biografie laat zien dat Frans Pointl meer was dan 
dat mannetje van de kip.’

DE VOLKSKRANT ****

O K T O B E R / 7 9  /  B I O G R A F IE

Johannes Esser (1877-1946) hoort thuis in het rijtje Albert Einstein, Hugo 

de Vries en Wilhelm Röntgen. Hij was Nederlands schaakkampioen, 

Mondriaan-ontdekker, pionier in de plastische chirurgie en selfmade mil-

jonair. En toch is hij bij het grote publiek nauwelijks bekend.

Schrijver David de Poel maakt al bijna twintig jaar deel uit van de Esser- 

familie. Op familiebijeenkomsten raakte men niet uitgepraat over hun 

opmerkelijke vader en grootvader. De Poel hoorde alles aan. Toen hij in de 

nalatenschap bijzondere brieven en andere documenten vond, besloot hij 

het leven van Johannes Esser te boekstaven om hem eens en voor altijd uit 

de anonimiteit te halen.

Dit is het verhaal van een man die op onvermoeibare wijze zijn droom 

najaagt: een zelfstandig grondgebied om alle patiënten die plastische 

chirurgie nodig hebben, ongeacht hun afkomst, te laten opereren door 

de allerbeste chirurgen op aarde. Om zijn doel te bereiken is geen moeite 

hem te veel. Hij reist de halve wereld over om medestanders voor zijn insti-

tuut te vinden. Die zijn er. Tegenstand is er ook. Maar Jan is eraan gewend 

om te denken als een schaker en weet: de aanval is de beste verdediging.

Ik wil koning zijn

DAV I D  D E  P O E L

Het veelzijdige genie Johannes Esser
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Omslag Suzan Beijer

Uitvoering luxe paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 320 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 4922 2

ISBN e-boek 978 90 446 4923 9

NUR 680

Verschijnt oktober

Historicus LUUC KOOIJMANS (1956) 

heeft veelvuldig bewezen dat hij een 

complexe geschiedenis helder en 

indringend kan vertellen. Zijn boe-

ken hebben niet alleen lof geoogst 

in wetenschappelijke kringen, maar 

worden ook door een breed publiek 

gewaardeerd. Hij schreef veelbe-

kroonde en geroemde boeken als De 

doodskunstenaar, Vriendschap, De 

geest van Boerhaave, Gevaarlijke ken-

nis en Cosimo aan de Keizersgracht. 

Hij ontving van het Prins Bernhard 

Cultuurfonds een oeuvreprijs op het 

terrein van de geesteswetenschappen.

Over Gevaarlijke kennis:
‘Een schitterend boek.’

NRC

Over De doodskunstenaar:
‘Een boek waardoor je de adem wordt benomen, al was 

het maar door de doordringende geur van de dood die eruit 
opstijgt. In één woord: meesterlijk.’

HET PAROOL

Over Vriendschap:
‘Het is haast journalistiek, zoals Kooijmans met de bronnen 

omgaat. Dat levert spannende bladzijden op.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

 O K T O B E R / 8 0  /  G E S C HIE D E NI S

Melancholie in de Gouden Eeuw bevat een verbluffende verzameling portret-

ten van zeventiende-eeuwse Hollanders die overspannen lijken te raken, 

of depressief, of psychotisch – gemoedstoestanden die destijds werden 

geschaard onder de overkoepelende term melancholie.

Het gaat Kooijmans er niet om de beschreven symptomen te duiden met 

de huidige ideeën over psychische aandoeningen. Het gaat ook niet zozeer 

om de diagnose of de behandeling, maar vooral om de beleving van de 

direct betrokkenen: naasten en buren, en waar mogelijk de melancho-

lici zelf. We leren hun angsten kennen en hun dagelijkse problemen. We 

kunnen ze zien en horen, en soms ruiken, op straat, in tehuizen en vooral 

thuis bij hun familie.

Behalve hun kijk op krankzinnigheid laten de verhalen van de betrokke-

nen zien hoe ze in hun wijk, straat, woning of tehuis met elkaar omgingen, 

en zo vormen die verhalen tevens een ongewone ingang tot het sociale 

leven in het Holland van de Gouden Eeuw.

Melancholie in de Gouden Eeuw

L U U C  KO O I J M A N S
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‘Kooijmans’ stijl wordt gekenmerkt door mooie, 
sobere zinnen waarmee hij op onderkoelde wijze de 

mensen liefdevol en haarscherp schetst.’

NEDERLANDS DAGBLAD



‘Zo lang  
het duurt een 

eeuwigheid 
gelukkig.’ 

HANS WARREN
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Zeventien jaar was MARIO MOLE-

GRAAF (1960) toen hij in het leven 

van Hans Warren verscheen. Hij heeft 

hun ‘boekenfabriekje’ voortgezet 

met vertalingen, bloemlezingen en 

besprekingen.

Over Hans Warren:
‘Een veelzijdige poëzie, zo vederlicht en sensueel en tongue-

in-cheek, zo erudiet en speels en down-to-earth, dat een juiste 
omschrijving ervan mij maar niet te binnen wilde schieten.’

TOM LANOYE

‘Het afstotelijke en het schone gaan hier een huwelijk aan en dat 
maakt al die dagboeken bij elkaar tot een groot kunstwerk.’

ADRIAAN VAN DIS

‘Warrens Geheime dagboeken behoren tot de top – ja ja, daar ga 
ik – van de wereldliteratuur van het dagboek.’

BOUDEWIJN BÜCH

N O V E M B E R / 8 5  /  B I O G R A F IE

Mario Molegraaf heeft zijn langverwachte biografie voltooid van de man 

met wie hij het leven deelde. Een ongewone onderneming: een biografie 

als alle andere, met al het bijbehorende onderzoek en de vereiste onafhan-

kelijkheid, maar tegelijk een werk geschreven uit liefde.

De verzamelde gedichten van Hans Warren (1921-2001) stonden in het 

teken van zijn levensmotto: ‘Zo lang het duurt een eeuwigheid gelukkig.’ 

Maar hij maakte vooral naam met zijn ongekend openhartige Geheim 

dagboek, een van de grootste literaire sensaties van de afgelopen decen-

nia. Ongelooflijk genoeg kunnen in Opperhuidmens toch nog geheimen 

worden onthuld. Hans Warren, opgegroeid in een huis aan zee, ver van de 

bewoonde wereld, was een buitenstaander bij uitstek, maar hij blijkt tege-

lijk een middelpunt. Niemand beleefde de bezettingsjaren, de stormvloed 

van 1953, de vernietiging van de Nederlandse natuur zoals hij. De tegen-

strijdigheden in persoon – huisvader en homo, een leven tussen Borssele 

en Parijs – zijn door Mario Molegraaf in Opperhuidmens met ongekende 

inzet en intensiteit beschreven.

Opperhuidmens

M A R I O  M O L E G R A A F

De biografie van Hans Warren

T
E

S
S

A
 P

O
S

T
H

U
M

A
 D

E
 B

O
E

R



Een rijkgeïllus 
de gordel  

treerde reis door  
 van smaragd
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• Posters

• Ansichtkaarten

RICK HONINGS (1984) is neerlandicus 

en Scaliger-hoogleraar aan de Uni-

versiteit Leiden. Zijn onderzoek richt 

zich vooral op negentiende-eeuwse 

en koloniale literatuur. Met Peter van 

Zonneveld schreef hij een bekroonde 

biografie van de dichter Willem 

Bilderdijk: De gefnuikte arend (2013). 

Daarnaast schreef hij onder meer de 

monografieën De dichter als idool. 

Literaire roem in de negentiende eeuw 

(2016) en Romantici en revolutionairen. 

Literatuur en schrijverschap in Neder-

land in de 18de en 19de eeuw (2019, 

met Lotte Jensen).

O K T O B E R / 8 9  /  G E S C HIE D E NI S

Het ‘prachtig ryk van Insulinde dat zich daar slingert om den evenaar, 

als een gordel van smaragd’. Met die woorden verheerlijkte Multatuli de 

kolonie Nederlands-Indië in zijn Max Havelaar (1860). In de vroege negen-

tiende eeuw, na de ondergang van de VOC, werd Indië voor het eerst een 

echte kolonie van Nederland. Vanaf dat moment gingen reizigers op pad 

om de binnenlanden van Java, Sumatra en de ‘buitengewesten’ te verken-

nen: natuuronderzoekers, predikanten, zendelingen, taalgeleerden, amb-

tenaren, militairen en gelukszoekers, en later ook vrouwen en toeristen. 

Zij schreven volop reisverhalen om het ‘moederland’ te informeren over 

het koloniale project.

Hoe reisden ze in die periode in Indië? Welke woorden gebruikten ze 

om uiting te geven aan hun ervaring van de tropen? Wat zagen, hoor-

den, roken en proefden ze? Welke onbekende planten, dieren en mensen 

kwamen ze tegen? En wat zeggen de publicaties van negentiende-eeuwers 

over hun manier van denken? De ontdekking van Insulinde laat niet alleen 

zien hoe Nederlanders reisden, maar ook hoe ze dachten en de koloniale 

stereotypen vorm gaven die tot op heden invloed uitoefenen.

De ontdekking van Insulinde

R I C K  H O N I N G S

Op reis in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw

GEHEEL 
IN KLEUR
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ALEX VAN DEN BRANDHOF (1976) is 

wiskundedocent en wetenschapsjour-

nalist. Hij schrijft over wiskunde voor 

NRC. Bij Prometheus verschenen van 

hem onder andere De zeven grootste 

raadsels van de wiskunde en Priem-

woestijnen.

Een uitdaging 
voor de geest

Over Priemwoestijnen:
‘Priemwoestijnen bewijst dat wiskunde nog springlevend is en 

als een sneltrein voortraast.’

TROUW

O K T O B E R / 9 1  /  W I S K U N D I G E R A A D S E L S

Een wiskundig raadsel is zowel een genot als een marteling. Het geeft je de 

gelegenheid om te breinbruisen en te hersenhozen – voor een minuut, een 

uur of een week. Tegelijkertijd is de frustratie groot als je de oplossing niet 

vindt.

Een goed raadsel laat je niet meer los. In De kabouterformule presenteert 

Alex van den Brandhof in twintig hoofdstukken problemen over kabouters 

die de kleur van hun muts moeten raden – zich houdend aan strikte spel-

regels. Meestal denk je in eerste instantie: dat kán toch niet! En dan blijkt 

er toch een geniale oplossing te bestaan.

Het boek is méér dan gewoon een bundel raadsels, vanwege de diepe en 

onverwachte connecties met wiskunde in de meest pure vorm. Getaltheo-

rie, coderingstheorie, grafentheorie: het zijn maar een paar deelgebieden 

van de wiskunde die bij de oplossingen van pas komen. Er zijn zelfs raak-

vlakken met vragen waar wiskundigen nog geen antwoord op hebben.

De kabouterformule is een bron van verwondering.

De kabouterformule

A L E X  VA N  D E N  B R A N D H O F

Logische raadsels over gekleurde mutsen
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CAROLIEN BOENDER (1989) is histo-

ricus. Van 2014 tot 2020 werkte zij 

als promovendus en docent aan de 

Universiteit Leiden. Sindsdien is zij als 

docent politieke geschiedenis verbon-

den aan de Universiteit Utrecht. Haar 

expertise ligt bij stadsgeschiedenis en 

de politieke en culturele geschiedenis 

van Nederland in de achttiende en 

negentiende eeuw.

J A N U A R I /  9 3  /  G E S C HIE D E NI S

Betrokken burgers vormden de ruggengraat van de Republiek. Het dage-

lijks leven draaide voor een groot deel op buurtorganisaties, gilden en 

schutterijen – en dat waren juist de stedelijke instituties waar zij deel van 

uitmaakten. In 1796 kondigden de Bataafse revolutionairen het einde van 

sommige van deze instellingen af en introduceerden zij het staatsburger-

schap. Maar was daarmee de rol van de stedelijke burger ook uitgespeeld?

Dat komen we te weten als we luisteren naar de stadsbewoners zelf. Aan de 

hand van de levens van Haarlemmers en Groningers tussen 1747 en 1848 

illustreert dit boek het voortbestaan van lokaal burgerschap. Zij komen 

aan het woord via verzoekschriften, kronieken, gelegenheidsgedichten, 

vergadernotulen en mondelinge klachten op de burgemeesterskamer. Hoe 

zag de ideale stedelijke gemeenschap er volgens hen uit? Welke rechten 

en plichten had een burger in hun ogen? En wat waren de dure plichten 

van een stadsbestuurder? Voor dit burgerschap putten stadsbewoners met 

souplesse uit traditionele én revolutionaire idealen en praktijken.

Betrokken burgers

C A R O L I E N  B O E N D E R

Stedelijk burgerschap van Republiek naar Koninkrijk

Een nieuw 
perspectief op 

de politieke 
veranderingen 

rond 1800
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N O V E M B E R / 9 3  /  B I O G R A F IE

J A N U A R I /  9 2  /  G E S C HIE D E NI S
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COEN BRUMMER (1986), historicus, is 

verbonden aan het Biografie Instituut 

van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij 

werkte als speechschrijver voor ach-

tereenvolgende ministers van Justitie 

en Veiligheid en was directeur van het 

wetenschappelijk bureau van D66. Hij 

publiceerde eerder over de politieke 

geschiedenis van de negentiende en 

twintigste eeuw.

N O V E M B E R / 9 5  /  B I O G R A F IE

In 2024 is het 150 jaar geleden dat de Tweede Kamer het ‘kinderwetje’ aan-

nam, de eerste sociale wet van Nederland. Het bezorgde indiener Samuel 

van Houten (1837-1930) een plek in de geschiedenisboeken. Maar Van 

Houten was meer dan zijn kinderwet.

Als jong Kamerlid in Groningen maakte hij naam als de grote vernieuwer 

van het liberalisme. Hij gold als ‘politiek moordenaar’ van staatsman 

Thorbecke. Twintig jaar lang was hij de belangrijkste voorvechter van kies-

rechtuitbreiding en rechtvaardiger belastingen. Katholieken verafschuw-

den hem door zijn pleidooien voor geboortebeperking door voorbehoeds-

middelen en vrije echtscheiding. Feministen droegen hem op handen.

Toen hij in 1894 plotseling partij koos tegen verdere kiesrechtuitbreiding, 

verloor hij na 25 jaar zijn Kamerzetel én al zijn politieke vrienden. Toch 

maakte hij een comeback als minister van Binnenlandse Zaken en hij 

zegevierde met een eigen kieswet.

Aan het eind van zijn leven was hij zowel éminence grise als angry old 

man van de Nederlandse politiek. Als 85-jarige werd hij nog verkozen in de 

Tweede Kamer met zijn eigen Liberale Partij. Teleurgesteld door de massa- 

democratie omringde hij zich met twijfelachtige figuren die zich lieten 

inspireren door het fascisme van Mussolini.

Aan de hand van Kamerdebatten, nieuw ontdekt archiefmateriaal en Van 

Houtens honderden publicaties brengt Coen Brummer hem, 150 jaar na 

zijn kinderwet, in deze eerste volwaardige biografie weer tot leven.

Sam van Houten tegen de rest

C O E N  B RU M M E R

Hoe de man van de kinderwet Nederland veranderde
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BART FUNNEKOTTER is redacteur van 

NRC. Eerder verscheen van hem bij 

Prometheus onder meer De hel van 

1812. Nederlanders met Napoleon op 

veldtocht naar Rusland.

N O V E M B E R / 9 6  /  G E S C HIE D E NI S

Karel de Grote, Lodewijk de Zonnekoning en Ivan de Verschrikkelijke kent 

iedereen wel, maar er zijn nog veel meer heersers met opvallende bijna-

men – en die zijn meestal een stuk vermakelijker én veelzeggender dan de 

bijnamen van deze grootheden.

Bart Funnekotter dook de geschiedenis in en selecteerde de vijftig vorsten 

met de meest in het oog springende bijnamen. Wat waren de helden- of 

schurkendaden die ertoe leidden dat zij als ‘de Redder’, ‘Korte Maillot’, ‘de 

Gorilla’, ‘de Impotente’, ‘de Wolvin’, ‘de Sterke’, ‘met de Kaak’ en ‘met de 

Afgesneden Neus’ door het leven gingen?

De lezer bezoekt onder meer het van bloed doordrenkte hof van de sultan 

in Istanbul, het Egypte van de farao’s, het door broedertwist verscheurde 

Engelse koningshuis en de favoriete wijngaard van een Saksische keur-

vorst.

Nomen est omen is al twee jaar een veelgelezen rubriek op de Achterpagina 

van NRC. Nu zijn alle afleveringen op veler verzoek verzameld in deze 

geïllustreerde bundel, voorzien van een inleiding waarin Funnekotter 

beschrijft hoe heersers hun bijnaam kregen: waren daar hun aanbidders 

of juist hun vijanden verantwoordelijk voor?

Nomen est omen

B A R T  F U N N E KO T T E R

Hoe Jan met de Kaak, Wladislaus Spillebeen,  
Johanna de Waanzinnige en 47 andere vorsten aan 

hun bijzondere bijnaam kwamen
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De veelgelezen rubriek op de 
Achterpagina van NRC, nu gebundeld



Prijs ca. € 17,50

ISBN 978 90 446 5482 0

Verschijnt oktober

‘Dankzij de beeldende stijl voelt De correspondent (...) als een literaire 
autobiografie, een prettig leesbaar inkijkje in het Rusland van nu.’

TROUW

‘Aanstekelijkheid is wat het hele boek kenmerkt.’

NRC

‘Bij het lezen van al dat moois denkt de lezer: was ik maar 
correspondent geworden.’

ELSEVIER

‘Ondanks de ellende, is zijn verslag hilarisch.’

NCRV-GIDS

‘Waterdrinker schrijft boeiend, bloemrijk, fantasievol.’

NEDERLANDS DAGBLAD

Een zinderende lite 
die uniek is voor o 

leven in het mo

raire autobiografie 
ns taalgebied, over  
derne Rusland
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FIK MEIJER (1942) is classicus/oud-

historicus en auteur van een inmiddels 

omvangrijk oeuvre, waaronder de 

bestsellers Keizers sterven niet in bed, 

Gladiatoren, De vele gezichten van 

Sicilië en, met Ilja Gort, Wijn als een 

Romein.

Fik Meijer over regeren 
in de Oudheid: een even 

fascinerend als actueel boek

N O V E M B E R / 1 0 1  /  O U D H E ID

Mensen hebben altijd geworsteld met de vraag hoe ze hun dorp, stad of 

land politiek moesten inrichten. Bij het bedenken en ontwikkelen van 

regeringssystemen hebben de Grieken en Romeinen een belangrijke rol 

gespeeld. Vanaf de heldensamenleving van Homerus tot het verval van het 

keizerschap in Rome hebben ze geëxperimenteerd met de meest uiteen-

lopende staatsvormen: het koningschap en de tirannie in enkele Griekse 

stadstaten, de democratie in Athene, de militaristische regering van 

Sparta, de god-koningen van de hellenistische rijken, de gemengde con-

stitutie van de Romeinse republiek en ten slotte het keizerschap, dat meer 

dan vijf eeuwen standhield.

Sommige regeringssystemen waren succesvol, andere pakten minder goed 

uit of waren ronduit rampzalig voor de samenleving. Dat hing mede af van 

de mate waarin ze aantrekkelijk waren voor grote groepen in die samenle-

ving. In dit boek komen alle ‘deelnemers’ bij de politieke processen ruim-

schoots aan bod, evenals de buitenstaanders die geen deel hadden aan de 

politiek: vrouwen, vreemdelingen en slaven. Zij hadden niet of nauwelijks 

de mogelijkheid om te reageren op de plannen van de bestuurders.

Goede tijden, slechte tijden  
in de antieke wereld

F I K  M E I J E R
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Over De vele gezichten van Sicilië:
‘Een helder, actueel en veelzijdig boek.’

NRC

‘Wandel mee met de ideale docent Fik Meijer door de 
geschiedenis van het grootste eiland in de Middellandse Zee. 

(...) Meijer gaat een vleugje horror niet uit de weg.’

NEDERLANDS DAGBLAD

Over Wijn als een Romein:
‘Een heerlijk boek, dat wat de oudheid betreft vooral focust 
op de Romeinse wijncultuur, simpelweg omdat we daar het 

meeste van weten.’

STANDAARD DER LETTEREN



Oorspronkelijke titel We Need to Talk

about Xi
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MICHAEL DILLON is historicus en 

schrijver, gespecialiseerd in China. Hij 

is hoogleraar geschiedenis en mede-

werker aan het Lau China Institute van 

King’s College in Londen. Hij schreef 

eerder China. A Modern History, Zhou 

Enlai. The Enigma Behind Chairman 

Mao en Deng Xiaoping. The Man Who 

Made Modern China.

Xi Jinping, de 
onaantastbare Chinese 
leider en de machtigste 

man sinds Mao

J A N U A R I /  1 0 3  /  C H IN A

De Chinese premier Xi Jinping siert regelmatig onze televisieschermen en 

nieuwskoppen, maar zelfs na tien jaar aan de macht blijft hij in mysterie 

gehuld.

Van opgroeien met een vader die werd meegevoerd in Mao’s Culturele 

Revolutie en zijn persoonlijke missie om armoede te bestrijden tot zijn ver-

volging van de Oeigoeren en paranoia over het feit dat hij wordt vergeleken 

met Winnie de Poeh – Xi Jinping is een man verduisterd door karikaturen.

In dit beknopte, essentiële werk onthult Michael Dillon de ware persoon 

achter Xi Jinping, misschien wel de machtigste man ter wereld, om te 

begrijpen wat zijn greep op China inhoudt en hoe het Westen hem eigen-

lijk bij het verkeerde eind heeft.

Meer nog is dit het verhaal van de belangrijkste economische grootmacht 

van vandaag: wat betekent Xi’s leiderschap in China voor de rest van de 

wereld en wat gaat hij daarna doen?

We moeten het even over Xi hebben

M I C H A E L  D I L L O N

De waarheid over de machtigste leider ter wereld

Over Deng Xiaoping:
‘Een vlot geschreven en deskundig 
boek over de verschillende fasen 

van Dengs carrière, dat ook de 
complexiteit en tegenstrijdigheid van 

Deng in kaart brengt.’

KERRY BROWN, AUTEUR VAN THE NEW 

EMPERORS

‘Met deze fascinerende en helder 
geschreven biografie van Deng 

Xiaoping laat Michael Dillon zien hoe 
anders de Chinese machtspolitiek 
werkt dan onze economische en 

politieke wereld.’

BAREND TER HAAR, HOOGLERAAR CHINEES AAN 

DE UNIVERSITEIT VAN OXFORD

Over China:
‘Een onmisbare inleiding in de 

moderne Chinese geschiedenis.’

CHOICE

Over Zhou Enlai:
‘Een welkome aanvulling op de 

literatuur over een van de meest 
belangrijke politieke figuren van 

de twintigste eeuw. Michael Dillon 
schrijft elegant en toegankelijk. Niet 
alleen is dit een leerzaam boek voor 
elke cursus over modern Oost-Azië 

en het China van de twintigste eeuw, 
maar ook voor de algemene lezer.’

CHINA REVIEW INTERNATIONAL



Nineteen Steps

Voordat het laat wordt

De kabouterformule

De leegte voorbij

De ontdekking van Insulinde

Melancholie in de Gouden Eeuw

Dromen van volle zalen

Ik wil koning zijn

Conflict

De dromenhandelaar

Waarom ben ik hier?

Sam van Houten tegen de rest

Dag

Nomen est omen 

Mountainhead

Goede tijden, slechte tijden in de antieke wereld

En dan is er koffie

Opperhuidmens

Alles gaat op vroeger terug

De Gebroeders Maxilari

De Firkovich-bende

Willi Lages

Tussenhuids

De vitaminepioniers

Betrokken burgers

De actualiteit van het archaïsche

De storm van ons bestaan

We moeten het even over Xi hebben

De man in de Amstel

Tegen beter weten in

Hogere machten

SEPTEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

DECEMBER

JANUARI

Millie Bobby Brown 

Kader Abdolah

Alex van den Brandhof

Esther van Fenema en Joost Röselaers 

Rick Honings

Luuc Kooijmans

Cornald Maas 

David de Poel 

Andrew Roberts en David Petraeus

Cornelis van den Berg

Rens Bod

Coen Brummer

Michael Cunningham

Bart Funnekotter

New Juche

Fik Meijer

Hannes Meinkema 

Mario Molegraaf

Annet Mooij

David Pefko

Emile Schrijver 

Sytze van der Zee

Lene Beelen

Rob van den Berg

Carolien Boender

Gabriël van den Brink

Vanessa Chan

Michael Dillon

Duco Hellema 

Alban Mik 

Joost de Vries

Alle genoemde verschijningsdata   

zijn indicatief
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is eenvoudig te raadplegen via 

www.uitgeverijprometheus.nl
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Janne van den Bosch
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Hoofd publiciteit

Maartje Latten
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www.lmbooks.be
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